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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag 13 oktober   2024 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: Ds.     Hans de Bie 
Ouderling: Mw.   Plonie ven Ooijen 
Diaken: Dhr.   Jan Kleinjan 
Organist: Dhr.   Johan Heuseveldt 
Koster: Dhr.   Arjan Wensink 
Videoteam: Dhr.   Marcel de Jong 
 
De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af. 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
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Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
 
Zingen :  Aanvangslied: Lied  272  (de gemeente gaat staan) 

 
2  Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen 

als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 

Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen. 

Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 

 

3  Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 

de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 

Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 

Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 

 

4  De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 

vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 

opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 
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Groet en bemoediging: 
Voorganger: De Heer zij met u 
Allen: Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
 Drempelgebed 
 
                       (De gemeente gaat zitten) 
 
Zingen : Psalm van de zondag: Psalm 84: 1 en 4 (Nieuwe Psalmberijming) 
 

 
 
4. De HEER, die ons bescherming biedt, 
ontzegt zijn goede gaven niet 
aan wie op Hem hun leven richten. 
Genade geeft Hij hun altijd; 
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zij delen in zijn heerlijkheid. 
Hij zal hen als een zon verlichten. 
Heer van de hoogste legermacht, 
gelukkig is wie U verwacht. 
 
 
Kyriëgebed met gezongen Kyrië 
 

 
 
Glorialied : Lied  868: 1 en 2   (staande ) 

 
2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 
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RONDOM HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing :   Psalm 23   (nieuwste vertaling) 
 

Een psalm van David 

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets 

Hij laat mij rusten in grazige weiden, en voert mij naar vredig water. 

Hij geeft mij nieuwe kracht, en leid mij langs vredige paden. Tot eer van zijn 

naam. 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. 

Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.  

U nodigt mij aan tafel. Voor het oog van de vijand.  

U zalft mijn hoofd met olie, en mijn beker vloeit over. 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. 

Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. 

 
Zingen :  Lied  905: 1 en 4 
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4  Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 
Overdenking van het Woord 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen :  lied  23-C. 

 
2  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam. 

 

3  Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

geeft steun en veiligheid. 

 

4  Terwijl de vijand toe moet zien, 

maakt U mijn tafel klaar. 

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 

en redt mij in gevaar. 



7 

 

5  Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebed met als acclamatie:   Keer U om……         
                                                                          tekst:  Huub Oosterhuis 
                                                                          muz:   Antoine Oomen 

 
 
 
Dankgebed – voorbeden - stil gebed – Onze Vader 
 
 

Inzameling van de gaven 

 1e collecte voor  Diaconie 
 2e collecte voor  Predikantsplaats 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 
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Slotlied :  Lied  978    (staande) 

 
2  Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

3  Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

4  Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 
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Zegen 

 
  
 

 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  20 oktober 2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze 
dienst gaat Ds. Marina van der Zwaag  voor. 
 
Werkgroep Vorming en Toerusting 
Op woensdag 13 november 2024 komt ds. Aarnoud van der Deijl spreken over 
zijn boek “De toekomst van de kerk”. 
In de Sint-Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren 
Aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. 
  
Avond van het gemis 
Op 2 november a.s. wordt er in de Sint-Martinuskerk te Halsteren èn in de Kerk 
aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer weer de “Avond van het gemis” 
georganiseerd. Van 19.00 – 20.30 uur. 
Iedereen die een geliefde/vriend/vriendin wil herdenken, hartelijk welkom. 
Meer informatie volgt nog, maar we willen alvast de datum aan u doorgeven. 
 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
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